Dokter Voigt:

‘Door het
gewicht

krijgen ze
hem niet
meer
omhoog’

niet. Mannen willen er namelijk steeds
meer. Sommigen lopen wel met vijftien
balletjes rond. Dan kan het heel
pijnlijk zijn om ze er weer uit te halen.
Door het gewicht krijgen ze hem soms
niet meer omhoog. Ik waarschuw daar-
voor, maar misschien denken ze dan
van ‘dat zal wel meevallen'.”

Per boegroe rekent de dokter vijftig
srd. Ondanks de drukte bij zijn prak-
tik, zijn er nog velen die het gratis op
straat laten zetten. Zoals bij Renalto,
die, zelf boegroeloos, zes jaar geleden
begon met het zetten van de balletjes
bij vrienden. “Zelf heb ik het nooit ge-
wild, maar er werd veel over gepraat.
Ik was nieuwsgierig, het was nieuw
voor mij, dus ik ben begonnen met het
zetten bij vrienden. Ik zag het meer als
een hobby.” Net als dokter Voigt heeft
ook Renalto zijn eigen manier ontwor-
pen. “Ik gebruik een scheermes of een
hark waarvan ik één van de punten vijl
tot het heel scherp is. Ik zet ze zonder
verdoving en druk de wond gewoon
vast tot het dicht is. Dan moeten ze
vier dagen antibiotica drinken, gewoon
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die voor wonden. Die haal ik bij een
speciale apotheek zonder recept, maar
ik zeg niet welke”, hij gniffelt. “De an-
tibiotica maken het helemaal droog en
strak. Ze moeten de balletjes wel de
hele tijd blijven rollen, heen en weer,
zodat het niet vast gaat zitten.”

Gevangenis

Hoewel eigenaren van boegroes er
trots op zijn, lopen ze er niet mee

te koop. Via via kan er wel iemand
geregeld worden die erover wil praten:
Tjeco. Zijn boegroes zijn door een
ex-gedetineerde gezet. “Mensen leren
het in de gevangenis en laten het

daar doen omdat het de beste plek

is. Je moet nameljjk ergens zijn waar
je een tijd geen omgang kan hebben
met dames. Sommigen gaan hiervoor
ook naar het binnenland en laten het
doen als ze daar een tijd aan het werk
zijn.” Wie er precies als eerste mee is
begonnen, weet Tjeco niet, maar de
ex-gedetineerden hebben het volgens
hem wel naar de stad gebracht en er-
voor gezorgd dat mensen die niet in de

gevangenis hebben gezeten er bekend
mee werden. Dit verhaal lijkt op de
legende van de Japanse criminele orga-
nisatie Yakuza, waar het zetten van
boegroes bekend staat als pearling. Elk
lid van de Yakuza die in de gevangenis
belandde, kreeg per jaar dat hij vast-
zat één balletje onder de huid van de
penis ingebracht. Daaraan was precies
te zien hoeveel jaar iemand had geze-
ten. Waar en hoe dit precies naar ons
is overgewaaid, blijft de vraag, maar
in Europa en Noord-Amerika staan
boegroes bekend als genital beading.
Tjeco zelf zweert bij dominostenen.
“Dat noemen we de raketten, ze zijn
kleiner dan de knikkers uit Johnnie
Walker-flessen. Ik maak ze zelf met

‘Tk gebruik
een scheermes
of een hark’



